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V O O R W O O R D

Amai, wat hebben onze Knipoogjes een drukke tijd achter de rug. Op 15 en 16
december speelden we onze kerstmusical ‘Een droom van een kerstboom’. Elk
Knipoogje koos iets waar hij/zij in uitblinkt: de creatievelingen verzorgden ons decor
en maakten knutselwerkjes die verkocht werden op de kerstmarkt, de ‘dramaqueens
en   -kings’ speelden de rol van hun leven, de nachtegalen kwamen terecht in het
zangkoor en de dansers dansten het geheel aan mekaar. Ieder Knipoogje straalde !
Langs deze weg willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid en wil
ik ook heel graag een dikke DANKUWEL zeggen aan alle leerkrachten die hierbij de
handen uit de mouwen gestoken hebben. Kledij stikken, decorstukken aanleveren,
materialen bijeen sprokkelen, ideeën verzamelen, dansen ineen steken, schminken,
nadenken over haartooi, vergaderen, het programmaboekje maken, ... Ze deden het
allemaal ! Ook in het bijzonder een woordje van dank aan Marleen De Meersman en
Rita Vinck, onze regisseurs; aan Annelies Heyvaert, de zangjuf; ‘t Mazels Toneel voor
de logistieke ondersteuning; Cultuur Met Pit en ons eigen oudercomité voor de
helpende handen. Zonder jullie geen musical, dus BEDANKT!

Naast de musical hebben we ook al heel wat gedaan de voorbije 4 maanden. Zo
kwamen er enkele geluksvogels langs. Kaketoe leerde ons samenwerken, Dipper
toonde dat we best blij mogen zijn met wie we zijn. Branta had het over kracht en
niet opgeven en Hokko leerde ons iets doen voor andere mensen. Telkens stelde een
kleuterklas een geluksvogel voor en volgde er een opdracht voor de hele school. Ook
Leesje Geluksvogel kwam langs en daagde de kinderen van het lager uit elke dag een
kwartier te lezen ! Na Nieuwjaar verwachten we nog een heleboel vogels. Benieuwd
wat zij ons nog gaan leren over ‘geluk’.

En nu... nu is het bijna Kerstmis ! Een feest van licht en hoop, van solidariteit en een
lichtpuntje zijn voor mekaar. Onze Knipoogjes gaven alvast het goede voorbeeld. In
samenwerking met Samana Mazenzele bezorgden we enkele alleenstaande en/of
zieke mensen uit Mazenzele een mooi knutselwerkje. Zo brengen wij wat licht in een
ander huis. Geluk zit namelijk in kleine dingen en is het enige dat verdubbelt als je
het deelt.

Bijna Kerstmis wil ook zeggen: bijna vakantie. En die hebben onze Knipoogjes dik
verdiend! We wensen jullie allen een mooie eindejaarsperiode en veel fijne
momenten met familie, vrienden en al wie je lief hebt. Laad die batterijtjes maar
goed op aan de kersttafel, zodat we 2024 spetterend kunnen starten.

Graag tot volgend jaar

Juf Sarah
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K E R S T M U S I C A L

Om mee reclame te maken voor de kerstmusical, kregen alle Knipoogjes een blanco affiche
mee. Daar was namelijk een wedstrijd aan verbonden. Iedereen kon zijn ontwerp doorsturen
via een Padlet. De jury van ‘t Brugske koos daar dan 3 winnaars uit. Hierbij een impressie van
de ingestuurde affiches. Wauw, wat hebben onze Knipoogjes veel teken- en ontwerptalent !
Eigenlijk zijn jullie allemaal wel winnaars. Benieuwd wie toch een leuke prijs in de wacht
heeft kunnen slepen? Ontdek het snel op de volgende bladzijde! 
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W I N N A A R S  
A F F I C H E S

Ryan De Plecker uit 3M

Bo Groessens uit 6M

Zij wonnen elk een zak popcorn, een flesje
Kidibul én een waardebon om te
besteden op onze kerstmarkt! PROFICIAT!

Hierbij de 3 winnaars van onze affiches:

Nathan Behiels uit 3KM
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De geluksdriehoek
Een gelukkig leven... Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je
‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’, wat is dat precies? Net als een
voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek stelde Instituut
Gezond Leven een geluksdriehoek op. 

De geluksdriehoek bestaat uit 3 delen:

Jezelf kunnen zijn: wat vind jij belangrijk in je leven, waar ben je
trots op, wat motiveert je?

Goed omringd zijn: bij wie vind je steun, hoe beteken je iets voor
anderen, waar ben je dankbaar voor?

Je goed voelen: waar krijg je energie van? Ben je te streng voor
jezelf?

Natuurlijk bestaat perfect geluk niet, iedereen is wel eens uit balans en dat is ok!
Je vindt verhalen, gedachten en oefeningen op de website
www.geluksdriehoek.be 
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L E E S  J E  G E L U K K I G

Je kinderen kennen van op school het boek Geluk voor kinderen, natuurlijk een aanrader.
Maar maakt lezen gelukkig? Voor de ene wel, voor de andere misschien minder. 
Toch, stel je dit even voor: een regenachtige valavond in december, een goed boek, een
kopje warme chocolademelk en de kinderen naast je. Komt dit niet aardig in de buurt van
geluk? Samen de tijd mogen nemen om te ontspannen en heel even ergens anders te zijn,
dat is de kracht van lezen! Geniet ervan! Hieronder staan nog meer tips om zalig samen te
genieten van een boek.

In het voorleesboek hoekjes van geluk gaat de
zevenjarige Sam op zoek naar geluk. Het boek is
geïnspireerd op de zoektocht naar geluk van
schrijver en actrice Maryam Hassouni in een
moeilijke periode. In een beeldend verhaal laat
ze Sam ontdekken dat geluk voelt alsof je hart
wordt gekieteld en dat geluk nieuwe dromen
brengt. In iedere magische wereld ontmoet Sam
iemand die een wijze les voor hem heeft.

De kleine Koala is een gewoontedier. Hij is erg
gesteld op zijn plekje hoog in de boom en houdt
dingen graag zoals ze zijn. Op een dag gebeurt het
ergste wat Koala zich voor kan stellen: zijn boom valt
om. Nu moet hij wel loslaten - en komt hij erachter
dat een verandering niet het einde van de wereld
betekent.

Prentenboeken



Don en Sjon brengen geluk

Don en Sjon hebben een heel bijzonder cadeau voor Ursula,
de uil: een hoefijzer. Dat brengt geluk. Nou ja, tot het hoefijzer
op Ursula’s hoofd terechtkomt…
Zes nieuwe korte verhaaltjes in beeld en tekst over een uiterst
innemend koppel: de kleine verenbol Don en de slungeleend
Sjon. Don en Sjon hebben voor alle problemen een oplossing
en vinden plezier in kleine dingen.

Eerste lezers

Tintelvlinders en pantoffelhelden – div. auteurs

Zo bang zijn dat al je woorden smelten. Zo verdrietig  
dat het is alsof je in stukjes breekt. Zo boos dat het
vanbinnen pieft-paft-poeft. Of zo blij dat het jubelt in
je tenen. Heimwee, driftbuien, verlegen zijn: gevoelens
zijn soms best ingewikkeld. In deze verzameling
gedichten worden de vier basisemoties op een voor
jonge kinderen herkenbare manier verwoord en
verbeeld.

De winnaar van het grote geluk – Lorena Veldhuijzen
Jan Jacob tekent zijn gelukjes in de ochtend op de
muren van zijn huis. Ze komen altijd uit. Zijn vader
kroont hem dan ook elke dag tot de winnaar van het
Grote Geluk. Maar als hij bij juf Bankroet komt, die van
‘doodgewone’ kinderen houdt, wordt zijn eigenheid op
de proef gesteld. En dan is er ook nog een ‘pedagoogle’
die zegt dat Jan Jacob een andere vader nodig heeft.
Plotseling raken de gelukjes op … Een inspirerend
verhaal over zijn wie je echt bent om echt gelukkig te
zijn. Voor lezers vanaf 10 jaar.

Lezen en/ of voorlezen



De jongen en de papegaaiduiker – Michael
Morpurgo
Morpurgo is vooral bekend om zijn War Horse en
Soldaat Peaceful. Oorlog is nooit ver weg in zijn
boeken. Ook in dit verhaal komt de oorlog om de
hoek kijken, maar het is niet het hoofdthema. Dat
zou ik omschrijven als ‘je geluk achterna jagen’.
Dat lukt de jonge Allen Williams. Als hij klein is,
wordt hij uit zee gered door een
vuurtorenwachter. Jaren gaan voorbij, maar
uiteindelijk keert hij terug naar de man die zijn
leven redde. Een warm verhaal dat een half leven
beschrijft.

Voel je je soms onrustig? Pieker je veel? Of zit
je niet helemaal lekker in je vel? Of je beter
willen kunnen concentreren? Als je je herkent
in een (of meerdere) van de bovenstaande
vragen, dan is dit boek echt iets voor jou. Aan
de hand van oefeningen en tips ga je aan de
slag met diverse thema’s, zoals ademen,
bewegen en positief denken. Want ook kleine
trucjes en aanpassingen kunnen al een groot
effect hebben. Voor je het weet zit jij weer
heerlijk chill in je vel en in je lijf!

Doe-boek
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Het klavertje vier is een zeldzame variant van het gewone klavertje drie.
Omdat ze zeldzaam zijn, is het vinden ervan bijzonder. Een klavertje vier
is al sinds de middeleeuwen een geluksbrenger. Het eerste blaadje staat
voor de hoop, het tweede voor geloof en vertrouwen, het derde voor de
liefde en het vierde voor… geluk! Heb jij al eens zo’n klavertje vier
gevonden? Of heb jij een andere geluksbrenger? Ook in andere landen en
culturen gebruiken ze voorwerpen, planten, dieren… als symbool voor
geluk. 

Boeddha werd in 566 v. Chr. geboren in Nepal. Hij wordt in
verschillende meditatiehoudingen en handhoudingen
afgebeeld. Op het moment dat je een Boeddhabeeld in een
ruimte zet, wordt de plek waar de Boeddha staat een
focuspunt. Het trekt de aandacht en het is een rustpunt in de
ruimte. Boeddha staat voor inzicht, wijsheid en geluk. 

Het boze oog-amulet is meestal gemaakt van blauw of
blauwgroen glas en het ontwerp lijkt op een oog, vaak met
een witte of zwarte pupil. Het heeft zijn wortels in oude
Midden-Oosterse en Mediterrane culturen en het heeft zich
intussen over de hele wereld verspreid. Het boze oog is een
overtuiging dat iemands blik of jaloerse gedachten iets of
iemand kwaad kunnen doen. Men stelt dat het amulet werkt
door de negatieve energie van het boze oog terug te leiden
naar de afzender. Het amulet brengt geluk en bescherming
en wordt vaak cadeau gedaan. Het wordt gedragen als
sieraad, opgehangen in huizen of auto's, of gedragen als
sleutelhanger of bedel.

Bijen zijn sinds de oudheid een symbool van rijkdom, geluk en
welvaart. Een bij die op je hand landt, betekent dat er geld
onderweg is. Als er een op je hoofd terechtkomt, betekent dit dat
het succes van jou zal zijn. Bijen die je huis binnenvliegen, zorgen
ervoor dat er binnenkort bezoek komt. Het doden van de bij
betekent dat de bezoeker alleen maar slecht nieuws voor je heeft.
Probeer de bij niet naar buiten te forceren, laat het raam gewoon
open en hij komt er vanzelf uit. Als je het forceert, kost het je veel
geluk. Wereldwijd staat de bij ook voor vlijt en samenwerking en
voor sterfelijkheid en wedergeboorte. 



Chinese geluksmuntjes zijn rond met een vierkant gat in
het midden. Ze vertegenwoordigen zowel de hemel (de
cirkel) als de aarde (het vierkant). De meest populaire
manier om de geluksmuntjes te gebruiken, is door ze in de
portemonnee of in je broek- of jaszak te dragen. Meestal
zijn het drie munten gebonden in een rood lint, maar je
kunt ook een aantal muntjes bij elkaar los in de zak of
portemonnee doen

Draken zijn in het verre oosten in het algemeen
gelukbrengende symbolen. Het verband tussen de
draak en waakzaamheid wordt aangetoond in de vele
sages waarin draken optreden als bewakers. De draak is
als schrikbeeld een populair embleem van strijders en
een symbool van macht. 

Veel edelstenen zijn samengesteld uit één of meerdere kristallen
of zijn gesteenten. De verschillende soorten edelstenen hebben
allemaal een eigen werking en betekenis. De nabijheid van
edelstenen kan je energie doen toenemen, je beschermen,
rijkdom aantrekken, liefde in je leven brengen, zorgen voor balans
in je leven of hebben een genezende werking. Edelstenen worden
ook veel gebruikt bij meditaties. Ze zijn te gebruiken als
hulpmiddel om te genezen of om een omgeving te versterken,
maar kunnen ook als sieraad worden gedragen. Ze brengen
bijzondere kwaliteiten naar voren en openen de poort naar
spiritueel inzicht, welvaart en geluk. 

Gelukspoppetjes worden gebruikt als talisman. Men zegt dat wanneer je
deze kleine talisman bij je draagt, dat het poppetje je geluk brengt,
positieve energie stimuleert en goede krachten aantrekt. De bekendste zijn
de Chinese gelukspoppetjes, maar er zijn tal van andere gelukspoppetjes
die voor diverse gelegenheden gebruikt kunnen worden. Kokeshi
poppetjes zijn de Japanse variant van de gelukspoppetjes. Ze  hebben een
speciaal design en hebben geen armen en benen. 

De geschiedenis van de traditionele Kokeshi stamt uit het
begin van de 19e eeuw, in de noordelijke regio van Japan.
Kokeshi zijn gemaakt om te voldoen aan de wens van
kinderen om iets te hebben waarmee ze kunnen spelen en
om historische elementen te bevatten die ouders aan hun
kinderen wilden doorgeven. De traditionele Kokeshi worden
door echte kunstenaars gemaakt en zijn wereldwijd
populair onder kinderen, volwassen en verzamelaars. 



De allerpopulairste onder de geluksbrengers in het tegenwoordige
Japan is de Makeni Neko. Er worden enorme aantallen van dit
beschermende figuurtje verkocht. In Japan kom je ze overal tegen, in
bussen, in huizen en ook veel in winkeletalages en bij restaurants waar
ze de klanten wenken om binnen te komen. Oorspronkelijk komt de
Lucky Cat uit Japan maar ook in China is het nu een gelukssymbool. De
Lucky Cat is meestal van porselein gemaakt en beschilderd in
traditionele kleuren. De oudere exemplaren zijn dikwijls van hout. Elke
kleur heeft een eigen betekenis: wit staat voor puurheid, zwart voor
bescherming, en goud voor welvaart.

Yin Yang staat voor balans en is één van de meest bekende
gelukssymbolen. Evenwicht en balans zijn de basisbegrippen van het
universum, waarin Yin en Yang de oerbeginselen zijn. Neemt de een af,
dan neemt de ander toe. Nooit is iets helemaal Yin of helemaal Yang. Ze
trekken elkaar aan en stoten elkaar af. Extreem Yin gaat over in Yang, te
veel Yang gaat over in Yin. De beweging brengt evenwicht en balans.

In Mexico omarmen mensen de Calavera, een kleurrijke schedel die
geassocieerd wordt met Dia de los Muertos, de Dag van de Doden.
Het herinnert ons eraan dat de dood een deel is van het leven en dat
we onze dierbaren moeten vieren. Kinderen maken vaak
suikerschedels als kunstwerken.

In India symboliseert Ganesha, met het hoofd van een olifant, geluk
en succes. Kinderen kennen Ganesha als de vriendelijke god die
obstakels verwijdert en zegeningen brengt. Zijn grote oren
herinneren ons eraan om goed te luisteren, terwijl zijn slurf staat
voor kracht.

De wereld zit vol met fascinerende gelukssymbolen die ons eraan herinneren dat geluk universeel is
en in vele vormen komt. Terwijl we deze symbolen ontdekken, leren we niet alleen over andere
culturen, maar worden we ook geïnspireerd om geluk te vinden in de kleine dingen om ons heen.

Naar: https://www.luckytouch.nl/blogs/blog/gelukssymbolen/



Wat brengt onze kinderen 
geluk?

Voor een toets zeggen: “Ik kan het!” 

Een knuffel of een kus van mama of papa doet wonderen.

Voorwerpen brengen me geluk: knuffels, bal, potlood,
sleutelhanger, T-shirt, diadeem...

Een zin scanderen  in groep voor een wedstrijd brengt
me geluk.

Water op de handen doen en in de handen wrijven

Water drinken voor een toets brengt me geluk.

Diep inademen en uitademen

Vingers kruisen.

Mijn huisdier brengt me geluk.

Vertrouwen op God.

Schoenen kussen voor een wedstrijd.
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G E L U K S V O G E L  O F
G E L U K S P O P  

We zijn allemaal geluksvogels en kunnen elkaar ook geluk brengen door vriendelijk
te zijn, samen te werken, elkaar aan te moedigen, samen leuke dingen te doen. Een
geluksvogel staat symbool voor liefde, warmte in het leven, vrijheid, geluk en vrede. 

Hier gaan we actief en creatief aan de slag om onszelf en anderen geluk te brengen
met een zelfgemaakte geluksvogel of gelukspoppetje. Dit is een mooi en liefdevol
geschenk voor de kerstdagen.

EEN GELUKSVOGEL VOUWEN
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GELUKSPOPPETJES KNUTSELEN

Ook gelukspoppetjes kunnen helpen om elkaar geluk te brengen.

Welk materiaal heb je nodig?

2 houten kralen
wol in verschillende kleuren
markeerstift
verf of stiften
penselen
dunne draad/koord
schaar
sterke lijm
kleine kralen

Hoe kun je dit gelukspoppetje maken?

Eerst versier je een eerste kraal met stipjes of een hartje.
Vervolgens teken je op een tweede kraal een gezichtje. Knip nu
een lang stuk van de dunne draad/koord en buig dit dubbel.
Wikkel veel wol om je hand. Schuif het voorzichtig van je hand en
knoop het aan de bovenkant aan de dunne draad. Nu schuif je de
kraal met het gezichtje en dan de kraal die je hebt beschilderd
aan de dunne draden/koorden.
Wikkel nu weer veel wol om je hand en knoop ook dit onder de
kralen aan de draad.
Nu kun je de wol aan beide zijden losknippen. Zo ontstaat aan de
bovenkant een bos met haar en aan de onderkant een rok.

Knip nu nog een stuk dunne draad/koord en knoop dit tussen de
kraal van het hoofd en de kraal van de buik. Dit worden de armen.
Aan de uiteinden van de armen en de benen kun je vervolgens
kleine kralen knopen. Om te zorgen dat die niet los schieten kun
je op de knoop een druppel sterke lijm doen.

G E L U K S P O P
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Een eenvoudig, mooi gelukspoppetje maken.

Ook de jongere kinderen kunnen een gelukspop maken.
Hierbij nog een werkwijze om een ander gelukspoppetje te
maken.

Welk materiaal heb je nodig?

een grote houten kraal
een kleine houten kraal
dunne draad/koord

Hoe kun je dit gelukspoppetje
maken?

Teken met potlood of stift een
gezichtje op de kleine
kraal. Versier vervolgens het
lichaam op de grote kraal.

Buig nu de dunne draad/koord
dubbel en schuif de kleine
kraal en de grote kraal aan de
dunne draad/koord. Maak een
knoop boven de kleine kraal en
onder de grote kraal.

Bronnen:

https://www.dekom.nl/pQ2bpcv/maakjeeigengeluksvogel

https://suuskinderfeestjes.nl/gelukspoppetjes-
knutselen/#:~:text=Gelukspoppetjes%20knutselen%2C%20zo%20doe%20je,
even%20weghangen%20om%20te%20drogen.

https://www.gelukspoppetjes.eu/a-50030962/blog-
gelukspoppetjes/herfstvakantie/#description

G E L U K S P O P
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M A K E N

Wie denkt aan China, denkt waarschijnlijk aan de Chinese muur,
vuurwerk, draken en… gelukskoekjes. Maar wist je dat gelukskoekjes
eigenlijk helemaal niet in China zijn uitgevonden? 

De oorsprong van het gelukskoekje of ‘fortune cookie’ is een
intrigerend verhaal dat zich afspeelt in een smeltkroes van culturen.
Hoewel de exacte oorsprong nog steeds niet helemaal is
opgehelderd, zijn er diverse theorieën die proberen het ontstaan van
dit lekkernijtje te verklaren.
 

Een eerste theorie is dat het gelukskoekje ontstond aan het begin
van de 20e eeuw in Californië, een staat die altijd openstond voor
nieuwe ideeën en smaken. Japanse immigranten mengden hun rijke
traditie van senbei (rijstkoekjes) met nieuw ontdekte culinaire
gewoonten om zo het gelukskoekje te creëren. 

Een andere theorie gaat ervan uit dat het Chinese immigranten uit
Californië waren die een vinger in de pap (of beter in de koek 😉 )
hadden bij de uitvinding van het gelukskoekje. Om hun restaurants
te onderscheiden van de andere begonnen Chinese eetgelegenheden
in de vroege jaren 1900 deze koekjes als een speelse afsluiter van een
maaltijd te serveren. Elk koekje was bovendien voorzien van een
verborgen boodschap. Deze gewoonte kreeg snel navolging en werd
een onderdeel van de Chinees-Amerikaanse eetervaring. 

Hoe dan ook kent het koekje dus zijn moderne oorsprong in Amerika
en verspreidde het zich van hieruit over de hele wereld. Wat begon
als een eenvoudig krokant koekje met een inspirerende boodschap is
ondertussen uitgegroeid tot een symbool van geluk. De
boodschappen in de koekjes, oorspronkelijk eenvoudige spreuken,
werden diverser, variërend van wijsheden tot humoristische
opmerkingen en zelfs geluksgetallen.  

Hieronder vinden jullie een recept om zelf gelukskoekjes te maken
want het kan nooit kwaad om het geluk een handje te helpen ;-)

 
Ingrediënten:  

• 3 eiwitten    
• 60g poedersuiker 
• 45g (gesmolten) boter 
• 60g (gezeefde) bloem 
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M A K E N

Bereiding : 

Schrijf 30 tekstjes op een papiertje en rol ze op. Teken 3 cirkels van   
± 8 cm diameter op een vel bakpapier (bijvoorbeeld met een glas).
Leg het vel op een ovenplaat. 

Verwarm de oven voor op 180° C. Klop de eiwitten stijf met de
poedersuiker. Meng met de bloem en de gesmolten boter. Laat een
kwartiertje rusten. 

Strijk in elke cirkel 1,5 kl beslag uit. Zet 5 minuten in de oven, of tot
de randen kleuren. 
Neem de koekjes met een paletmes van de ovenplaat, leg op elk een
papiertje met spreuk, vouw meteen dicht en buig de punten over het
midden naar elkaar toe. Werk per 3 stuks zo al het deeg op. 

(Bron: Libelle lekker) 

Ter inspiratie vinden jullie hier enkele spreuken: 

• Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. 
• Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen. 
• Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan. 
• Bloemen van geluk moet je zelf planten. 
• Volg je hart want dat klopt. 
• Je geluk zit in een ander koekje. 

SMAKELIJK EN VEEL GELUK!  
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Wist je dat?

... we dit schooljaar werken rond geluksvogels. Elke maand wordt er een vogel in de
kijker gezet met specifieke eigenschappen. Alle leerlingen krijgen elke maand ook een
opdracht. Zo werken we aan het geluk van ieder kind.

... we van 18 september tot en met 22 september verkeersweek hadden. Met een leuke
verkeersquiz probeerden we de aandacht op veiligheid te richten. Ook nu nog
stimuleren we de kinderen om veilig (met fluohesje/fietshelm) naar school te komen
door middel van onze stickeractie.

... het hele schoolteam door het oudercomité getrakteerd werd met koffiekoeken op
de dag van de leerkracht. Bedankt.

... we eind september een leuk loopparcours door het bos achter het tennisterrein
Diepenbroek konden doen. Bedankt gemeente Opwijk voor dit leuke initiatief.

... het oudercomité iedereen wil bedanken die kwam eten en/of helpen op het
spaghettifestijn op 18 november.

... de sneeuwklassers en hun juffen iedereen bedanken die een bloemetje kocht ten
voordele van hun skireis. 

... we ons oudercomité bedanken omdat zij de sint en zijn pieten op 6 december
uitnodigden in de Knipoog en ervoor zorgden dat alle kinderen een zakje met lekkers
kregen. Ook de klassen werden verwend met speelgoed en er komt zelfs een nieuwe
speelkeuken op ons speelplein.

... we op 15 en 16 december een kerstmusical “Een droom van een kerstboom” met de
hele school opvoerden in de Knipoog onder de deskundige begeleiding van Marleen
De Meersman en juf Annelies. Het Mazels toneel was één van onze drijvende krachten
bij de belichting. Nadien volgde er nog een kerstmarkt waarbij we geholpen werden
door “Cultuur met pit” en het oudercomité. Aan deze medewerkers, het hele
schoolteam, alle knipoogkindjes en iedereen die kwam kijken van harte bedankt. Het
was een ervaring die onze kinderen en de juffen niet zullen vergeten.

... Bernadette De Boeck van het secretariaat op pensioen gaat op 23 december. Op 27
november werd ze in de bloemetjes gezet en verrast met allerlei optredens van onze
kinderen. Bernadette: bedankt voor je jarenlange inzet voor De Knipoog. Geniet nu
maar van je pensioen.

... wie ons ook nog graag steunt dit kan doen door via “Trooper” kerstinkopen te doen of
door een storting te doen op volgend rekeningnummer: BE22 8002 1621 9647. Alvast
bedankt.



Geboortes

Colette, zusje van Marilou Carels uit het 3de leerjaar,
geboren op 13 juli 2023

Coco, kleindochtertje van Bernadette (secretariaat),
geboren op 14 augustus 2023

Cecille, kleindochtertje van juf Els De Pauw (juf 1ste leerjaar),
geboren op 18 november 2023

'T  BRUGSKE



Wij zijn Martje, Elia en Manou.
We moesten voor een opdracht van de juf een interview doen.
Zouden wij jou daarvoor een paar vraagjes mogen stellen?

Hoeveel keer ben je al
meegeweest op skiklassen?
=> Iets meer dan 20, van in
het begin dat ik hier werk.

Ben je hier ooit een juf
geweest?

=> Neen, ik ben altijd
secretaresse geweest.

Was je verrast van de
verrassing voor je pensioen?
=> Zeker, want ik stond op

maar mijn man had mijn
fietsband plat laten lopen.

En de juffen kwamen mij
ophalen met een rolstoel.

Jullie optredens waren ook
super tof, ik moest bijna

wenen.

'T  BRUGSKE
I N T E R V I E W  M E T   

J U F  B E R N A D E T T E

Hoe heten je kinderen en
kleinkinderen?

=> Pieter, Simon en Fien.
Simon heeft 1 kindje, Coco

en Fien heeft 2 kindjes, Sue
en Stella.



Hoe heb je je man leren
kennen?

=> We zaten samen op
school.

Hoe voel jij je nu je op
pensioen gaat?

=> Niet anders dan gewoon.

Ging je vroeger naar De
Knipoog of naar een andere

school? Welke?
=> Nee, ik ging niet naar De
Knipoog, ik ging naar een
school in Steenhuffel. Ik

weet de naam niet meer van
die school.

'T  BRUGSKE
I N T E R V I E W  M E T   

J U F  B E R N A D E T T E

Had je vroeger of nu hobby’s?
=> Ja, verschillende. Ik

tuinier graag, sport graag en
maak kleedjes.

Bedankt juf
Bernadette dat we jou
mochten interviewen

en geniet van je
welverdiend

pensioen!!



Uit  de school geklapt!























'T  BRUGSKE
K A L E N D E R

Vrije dagen van het tweede trimester:

Kerstvakantie:
VAN MAANDAG 25 DECEMBER 2023 TOT EN MET ZONDAG 7 JANUARI 2024

Schoolvrije dag:
WOENSDAG 24 JANUARI 2024

Krokusvakantie:
VAN MAANDAG 12 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 18 FEBRUARI 2024

Pedagogische studiedag:
VRIJDAG 15 MAART 2024

Paasvakantie:
VAN MAANDAG 1 APRIL TOT EN MET ZONDAG 14 APRIL 2024

Vrije dagen van het derde trimester:

Dag van de Arbeid:
WOENSDAG 1 MEI 2024

Schoolvrije dag:
WOENSDAG 8 MEI 2024

Hemelvaartsdag:
DONDERDAG 9 MEI 2024

Brugdag:
VRIJDAG 10 MEI 2024

Pinkstermaandag:
MAANDAG 20 MEI 2024

De lessen eindigen op vrijdag 28 juni 2024 om 12.00 uur. De zomervakantie
begint op zaterdag 29 juni 2024

Contactgegevens:
052/35 86 65 of 0477/32 88 81 of schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com

Vrijdag 2 februari
Zaterdag 3 februari 2024

EETFESTIJN in De Kerstenpit



Vrolijk kerst en een
gelukkig nieuwjaar!

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!

Auguri di buon Natale e
felice Anno Nuovo

Merry Christmas and
Happy New Year

Joyeux Noël et bonne année

Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo

مع أطيب الأمنيات بحلول العام
الجديد

Yeni Yılınız Kutlu Olsun


